Datum: Zondag 22 januari 2023
Excursie: Oostvaardersplassen

Gids: Pim

Op deze (ijs)koude januariochtend was ik in de gelukkige omstandigheid een bijzondere excursie te
mogen begeleiden in de uitgestrekte Oostvaardersplassen. Het was namelijk een kinderpartijtje. De
jarige job (in het echt over een paar dagen) vond het leuk om vogels te kijken en dat is natuurlijk eens
iets geheel anders dan naar de bowlingbaan of bioscoop.

We gingen van start aan de zuidelijke kant van het gebied; het Jan van den Boschpad. We liepen door
een enorme houten zeearendsnavel naar het bezoekerscentrum. Naast dit gebouw keken we uit over
de eindeloze vlakte. In het water, ook een deel was in ijs getransformeerd. Zwommen vele
Krakeenden, Smienten & Slobeenden. Een man Grote zaagbek vloog over, dit is een wintergast uit het
hoge noorden en Rusland.

Op de vlakte liepen honderden Edelherten. De winter is een zware tijd voor deze dieren, maar ze
hadden nog behoorlijk wat vlees op de botten. Plotseling ontdekten we een heuse Vos die zelfs op
een heuveltje leek te posseren. In het gebied leven veel vossen omdat er voedsel in overvloed is.

T—




Vos — Oostvaardersplassen.

Het duurde niet lang voordat we op grotere afstand een tweede Vos zagen. Opeens vloog een
enorme roofvogel met majestueuze vleugelslag over. Het was de Zeearend die als bijnaam “vliegende
deur” heeft aangezien hij een spanwijdte van wel 2.30 meter heeft!

Het was een onvolwassen vogel wat was te zien aan zijn geheel bruine verenkleed. Toen de vogel
opvloog had hij in de lucht kortstondig contact met een tweede Zeearend.

“De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Leeft
van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar
tegenwoordig zelfs broedvogel in Nederland in toenemende aantal (2022: 25 paar). Trage, diepe
vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op
plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren”.

Bron: Vogelbescherming Nederland.



Er was genoeg te zien, maar voordat we in ijsblokjes veranderden besloten we maar aan de wandel te
gaan. Langs een rietveld liepen we naar een uitkijkheuvel. Vanaf dit kijkpunt zagen we een groep van
honderden Wintertalingen en zelfs een derde Vos!

Ook het aantal Zeearenden werd verdubbeld naar vier exemplaren. Nergens anders in Nederland kan
je zoveel Zeearenden zien als in de Oostvaardersplassen. We zagen ook een andere roofvogelsoort
die in de winter vaker te zien is; een Blauwe kiekendief. Deze sierlijke vogel vioog laag boven het
rietveld op zoek naar een sappige muis of vogel.

Vanuit het riet hoorden we angstaanjagend gegil, de veroorzaker was een Waterral. Ook zagen we
een drietal Heckrunderen waar je niet graag oog in oog mee komt te staan. En natuurlijk weer een
half dozijn Edelherten.

Op de vlakte liepen ook Kieviten en op het ijs zat een groep Kokmeeuwen. Een Roodborst kwam wel
heel dichtbij en wilde vast en zeker graag op de foto.

We liepen terug via het Oostvaardersbos waar een grote groep Vinken zat. Ook konden we een Grote
bonte specht goed bekijken alvorens hij in golvende vlucht weg vloog.



Roodborst — Oostvaardersplassen.

Echter het hoogtepunt van de excursie zat in het staartje; aan het einde van de boswandeling stak
een groep Edelherten het pad over. Indrukwekkend voor iedereen om oog in oog te staan met dit
indrukwekkende zoogdier!









Edelhert — Oostvaardersplassen.

We sloten deze koude, maar succesvolle excursie af in het heerlijk warme natuurbelevingscentrum
“De Oostvaarders”. Vanaf de tweede verdieping hadden we een geweldig uitzicht over de
Oostvaardersplassen.

Konikpaard & Heckrund — Oostvaardersplassen.



Edelhert — Oostvaardersplassen.



